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Oehtendgloren en
monstergeluiden

BOTERHUISEILAND KAGERPLASSEN

Maar toen gebeurde het:
Het Rommelmonster sloeg
toe. Wat er toen gebeurde

lees je natuurlijk
uitgebreid in het Tent-
Tucht commissie
dagrapport. (Spoiler: het

had te maken met Kkleren,
chaos en Dbeleid over
vochtgehaltes maar dan
met een grote twist...)
Nadat we de beruchte
Tent-Tuchtcommissie
achter de rug hadden
dachten we dat de ochtend
zijn moment gehad had.
Niks bleek minder waar...
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Het weer vandaag
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Quote van de dag: oooh weet je wat ik nu hoor...?

(met een tevreden glimlach) Geen zusjes!!~ Jack

De nacht op Boterhuiseiland
verliep verrassend rustig...
althans, zo leek het. Hier en
daar hoorden we wel wat
geritsel tussen de struiken,
vermoedelijk afkomstig van
schuwe monsters die
nieuwsgierig naar onze
tenten slopen. Maar echte
dolfijnen laten =zich niet
zomaar uit hun slaap
houden. We sliepen
heerlijk. Vanochtend waren
we vroeg wakker. Misschien
iets té vroeg. Terwijl de

leiding nog in hun
slaapzakken lag te
grommen als slaperige
draken die wuit hun
winterslaap ontwaken,

waren wij al vrolijk op het
terrein aan het spelen.
Sommigen van ons waren
zelfs al aangekleed én fris,
wat leidde tot grote
verbazing. Toen de eerste
tekenen van menselijkheid
bij de leiding zichtbaar
werden (lees: koffie),
kregen we de eervolle taak
om de ontbijttafel te
dekken. Met teamwork,
messen en broodjes in de
aanslag maakten we ons
klaar voor een stevige
kampdag. Na het ontbijt
kregen we een kort
momentje vrij spel.

Monsterjaeht op kamp

’s Middags kwam er groot
nieuws van de kookstaf:
Monsters gespot! En niet
één, maar een hele bende!
Deze zouden zich
ophouden op het eiland
maar net buiten ons

kampterrein. De monsters
waren duidelijk anders

Wat eten we vandaag?

De kookstaf heeft heerlijke Gruwelslierten (boontjes) met
Knaagkeien (gebakken aardappelen) en trollenworsten
voor ons gemaakt.

dan de gebruikelijke
muggen, wespen en sokken
zonder eigenaar.

Wij wilden natuurlijk
meteen een officieel
monsteronderzoek starten,
deze kans mochten we niet
laten liggen. Maar de
leiding vond dat ‘iets te
spannend’. Ze begonnen te
praten over ‘verzekeringen’
en ‘aansprakelijkheid bij
monster-gerelateerde
schade’. Onzin, vonden wij.
Gelukkig kregen we weél
steun van de kookstaf
(mogelijk omdat ze hoopten
op extra vlees voor het
avondeten...), en ZOo
ontstond een spannend kat-
en-muisspel:

‘De kookstaf zette de
monsterkaarten net buiten
het kampterrein uit:
plaatjes van monsters, met
punten.

*Eén kookstaflid bewaakte
de monsters op het midden
van het kampterrein.

*Onze missie: zoveel
mogelijk monsters naar het
kamp smokkelen.

‘De leiding waren onze
tegenstanders. Wie getikt
werd, moest zijn monster
inleveren!

Het was een waar
spektakel. De leiding gaf
alles, maar uiteindelijk
wonnen wij! We
smokkelden meer monsters
binnen dan zij konden
afpakken. Dit hier en daar

met wat valsspelen
bemoedigd door de
kookstaf. Al met al een
glansrijke overwinning

voor het onderzoeksteam!
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Water monsters en Iunehmoment

Na deze adrenalinekick begonnen we wat moe te worden, tot onze
vreugde zagen we dat de leiding nog vermoeider was. Met wat
drinken en een klein lekkernijtje herstelden we snel. En toen...
kwam het warmste moment van de dag.

Gelukkig is Boterhuiseiland omgeven door verkoeling. Onder het
mom van een officieel monsteronderzoek naar het Monster van
Toch Ness, doken we snel het water in. Of we ‘m gevonden
hebben? Nog niet. Maar we hebben sterke aanwijzingen dat hij
ergens in de buurt zwemt. Wordt vervolgd!

Na deze verfrissende expeditie genoten we van de lunch en, jawel,
deden we keurig de vaat. Daarna was het tijd voor ons verplichte
rustmomentje. Eén van ons vond dat "totaal niet nodig", maar de
rest (inclusief de leiding) genoot stiekem van een halfuurtje stilte.
Ogen dicht, monsters even uit beeld.

Alhoewel de leiding wel monster grom geluiden maakte: zzz...zzz...zzz. En daarmee zat onze eerste ochtend erop.

Monsterdorp mysterie en avondlijke aantijgingen

Na de lunch werd het kamp plotseling in rep en roer gebracht door een onheilspellend bericht:
Er was een marshmallowroof gepleegd in het Monsterdorp. De voorraad die we nodig hadden voor de komende
avonden... verdwenen! Tijd voor onderzoek! In een versie van levend Cluedo gingen wij aan de slag als echte
monsterdetectives. Door getuigen te horen, forensisch speurwerk te doen en allerlei verdachte situaties te
analyseren, moesten we achter drie dingen komen: Welk monster had het gedaan? Met welk voorwerp? En op welke
locatie? Net toen we op een belangrijk spoor zaten, barstte er een korte maar felle hoosbui los. Maar echte
speurneuzen laten zich niet zomaar uit het veld slaan. Na flink speurwerk kwam de onthulling: Willem Weerwolf bleek
de dader! Hij had de marshmallows met een stok uit de sleepboot gevist. Een brutale, maar listige actie. Gelukkig
hadden wij het mysterie op tijd opgelost, zodat we met een gerust hart verder konden spelen. Er was genoeg vrije tijd
om nog een hut van pallets en sprokkelhout te bouwen in de bosjes.
Tijdens het avond eten hadden de monsters zich rustig gehouden
(vermoedelijk volgegeten met marshmallows), dus we konden
genieten van onze maaltijd in alle rust. Maar rust was van korte duur,
want na het eten was het tijd voor hét spel dat perfect past bij ons
thema: Weerwolven van Wakkerdam! Maar dan andersom, de
monsters waren de brave burgers en de mensen de slechteriken. In
een meeslepend potje vol wantrouwen, verrassingen en scherpe
beschuldigingen probeerden we elkaar te ontmaskeren. Wie was
onschuldig? En wie had heimelijk al twee nachten lang brave
monsters vermoord? De spanning steeg, vriendschappen stonden op
het spel, maar uiteindelijk kwam de waarheid boven tafel. Na al dat
speurwerk, spel en spektakel was het toch echt tijd om te gaan
slapen. Dus volgde het avondritueel: Tandenpoetsen, benen, voeten
en gezicht wassen, pyjama aan en knuffel van de leiding voor het
slapen gaan.

En toen... moest het stil zijn. En dat lukte best goed (op wat gefluister
na over weerwolven die nog niet gesnapt zijn). Slaap lekker en tot
morgen, voor weer een nieuwe editie van de Monster Courant!

Tent-Tuehteommissie Dagrapport 02

Vandaag ging er een gerucht over ons kampterrein als een fluistering van het Sloddermonster zelf:
Onze tent was netter dan die van de leiding. Dat kon natuurlijk niet. Dat mocht niet. Dat was regelrecht... een
schandaal. We wisten wat ons te doen stond. In naam van de eer en de orde besloten wij zelf in dienst te treden
van de Tenten-Tuchtcommissie. Verdeeld over de verschillende slaapplekken van de leiding traden wij op als
inspecteurs. De rollen waren omgedraaid. De leiding werd vandaag de leerling. Wat bleek?
Leiding zijn is best lastig... vooral als Deze mensen zich z6 kinderachtig gedragen tijdens het opruimen! Ze raakten
spullen kwijt, zetten schoenen bij de hoofden in plaats van bij de voeten, en lieten hun sokken zwerven als
verdwaalde moerasmonstertjes. Eén leiding zat zelfs midden in de opruimactie plots een snoepje te eten. Tja.
Gelukkig hielden wij ons hoofd koel. Gewapend met het offici€le beleid (zie dagrapport 1), riepen wij ze tot de orde.
“Tas op z'n plek! Losse zooi in je tas! Wat nat is, hoort op de lijn! Niet afgeleid raken, focus!”

Langzaam maar zeker temden we de leiding én het rommelmonster in hun tenten. En jawel hoor: uiteindelijk zag ook

hun tent er strak, schoon en ordentelijk uit.




