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De Grote Ontmonstering

Onze laatste dag op Gruwelgrond.

De laatste dag van het kamp brak aan... En hoe! Na een
heerlijk uitgerekte monsterslaap begonnen we de dag met
een stevig ontbijt. Want zelfs bij het afbreken van een kamp
moet de maag natuurlijk niet grommen als een holbewoner.
We begonnen na het ontbijt met het opruimen als volleerde
monstermeesters.

We trokken de stoute monstersloffen aan en begonnen aan
de grote inpak en opruim-missie. Gelukkig hadden we door
de week heen al flink getraind onder toezicht van de strenge
Tent-Tuchtcommissie, dus dit ging monsterlijk goed. Binnen
no-time lagen de spullen keurig op stapels, de bedden waren
leeg en de tassen dicht.
Ondertussen moesten we het wel met slechts één
overlevende leiding doen, de rest lag ‘in het ziekenhuis’,
uitgeput van alle monstertochten (of was gewoon alle tenten
aan het afbouwen, maar dat klinkt minder dramatisch).
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Quote van de dag: Mans, hebben ze bij jou op

het politiebureau dan ook een hokje waar je
moet nadenken over wat je hebt gedaan? ~ Vaiz

Monster fabriek
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Na het opruimen doken we in onze
verbeelding: iedereen mocht zijn eigen
monsterlijke creatie ontwerpen. Niet
zomaar een monster hoor, maar eentje
met een naam, leeftijd, baan, hobby,
superkracht, droom én nachtmerrie.
Sommigen waren professioneel mensen
bangmaker, anderen meester voor
draken. We tekenden onze monsters met
uiterste zorg, en dat was maar goed ook,
want de leiding verklapte dat er na de
lunch nog een vervolg kwam... We
mochten dus ook niet aan de andere
kinderen laten zien wat we verzonnen en
tekenden.

Tijdens de lunch doken we in een tosti-
monsterfeest! Gesmolten kaas,
monstervlees, krokante hoeken... een
waar feestmaal. En toen: tijd voor deel 2
van de monsteropdracht!

Wat eten we vandaag?

De kookstaf heeft heerlijke monsterrollen
gemaakt. Achteraf aten we nog de laatste
monsterspookjes die op het terrein liepen.

De verkenners van de SeaLions kwamen
langs en Kkregen de taak om onze
zelfverzonnen monsters na te spelen, op
basis van de beschrijvingen die wij
eerder maakten. Gierende lachbuien,
creatieve poses en soms volkomen
misplaatste gissingen: het was een
hilarisch succes. Uiteindelijk vonden alle
tekeningen hun rechtmatige eigenaar
terug.
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Laatste spellen op
Gruwelgrond en het afseheid

Na het eten was er nog tijd voor twee laatste spellen:

Het drakenei-overgooi-spel, waarbij je alleen je handen
mocht gebruiken als het ei écht gegooid werd. Klinkt
simpel, maar de draak in het midden was een echte
misleider!

Moordenaartje: Monstereditie, waarbij we als groep de
laatste losgeslagen griezels van het eiland wegjoegen. Zo
lieten we het kampterrein monstervrij achter voor de
volgende groep ontdekkingsreizigers.

's Avonds gebruikten we de laatste restjes monster om
heerlijke monsterrollen (wraps) te maken. En het toetje?
De laatste babyspookjes die nog op het terrein waren
gevonden. We aten ze snel op, gewoon voor de zekerheid.
Je weet maar nooit met zulke kleintjes...

Na het eten speelden we nog kort bij onze zelfgebouwde hut en schommel, een laatste blik op het terrein waar we zo
veel hebben beleefd, meegemaakt en gebouwd. Toen maakten we, met al onze spullen, de laatste overtocht naar het
vasteland. Aan de andere kant stonden allemaal mensen te zwaaien... Ze kwamen ons vaag bekend voor, oh ja, onze
ouders!

Rubriek van de Leiding: “Monstertrots”

Lieve ouders,

Wat zijn wij trots en dankbaar.

Dankbaar dat jullie ons het vertrouwen geven om een week lang op jullie kinderen te passen. Trots op wat zij
individueel en als groep hebben neergezet. We hebben ze zien groeien:

Van stille sluipmonsters tot luidruchtige grappenmalkers.

Van eenlingen tot kinderen die samen spelen, anderen helpt en motiveert.

Van chaosmonsters tot heuse tenttijgers.

We zagen kinderen die het moeilijk vonden om samen te spelen, maar die nu vrolijk rond stuiteren met nieuwe
vrienden. En eerlijk is eerlijk: de grootste uitdaging van het kamp? De laatste twee dagen hen nog naar ons te laten
luisteren...

Bedankt voor het vertrouwen en voor deze fantastische kinderen. Wij zijn enorm trots op ze.

We hopen jullie allemaal snel weer te zien op of rond de zomeropkomsten. Tot dan en een hele fijne vakantie
gewenst!

Monster groetjes, de (flink afgematte maar heel blije) leiding.




